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Beknopte geschiedenis 
van de St.-Kwintinuskerk te Oostkerke (Damme) 
(Overgenomen uit ‘De St.-Kwintinuskerk te Oostkerke’ - René De Keyser - 1981) 
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Volgens een legende was de Heilige Guthago 
een Iers zendeling van koninklijk afkomst, 
die het geloof verkondigde in de streek rond Knokke 
in de 8ste of 9de eeuw. 
Hij werd begraven in Oostkerke 
en boven zijn graf werd een kapel gebouwd 
op de plaats waar nu de toren staat. 
Het graf werd vereerd omwille van de wonderen 
die zouden zijn gebeurd op zijn voorspraak; 
hij werd heilig verklaard in 1159. 
 
Opgravingen in 1956-1957 legden gedeeltelijk de funderingen bloot 
van een Romaanse kruiskerk 
(een kerk met middenkoor en kruisbeuk met halfronde kapellen) 
van op het einde van de 11de eeuw, 
wat wijst op belangrijkheid van de bidplaats. 
Die grondvesten zijn gedeeltelijk zichtbaar gemaakt achter de kerk. 
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De vroegste vermelding die i.v.m. Oostkerke 
in archieven werd teruggevonden,  
dateert van 1089, vandaar dat in 1989 
met enige luister het 900- jarige bestaan van Oostkerke werd gevierd. 
In 1110 werd Oostkerke vermeld als moederkerk 
van diverse hulpkapellen; 
Oostkerke wordt inderdaad beschouwd 
als de moederparochie van een 7-tal parochies uit de omgeving. 
 
Nochtans is niet St.-Guthago de patroonheilige van Oostkerke, 
maar wèl St.-Kwintinus: 
de St.-Kwintensabdij van Vermandois in Noord-Frankrijk 
bezat immers het tiendenrecht in onze omgeving 
(d.w.z. dat de boeren 1/10 van de opbrengst van de gewassen 
moesten schenken aan de abt 
die daarmee de kerken en de pastoors onderhield). 
 
In de 13de eeuw werd de Romaanse benedenkerk (dus niet het koor) 
vervangen door een gotische kerk, met een toren in natuursteen. 
Ook in de 14de, 15de en 16de eeuw 
onderging de kerk talrijke verbouwingen. 
 
Opvallend in de huidige kerk is nog steeds 
het verschil in bouwstijl van de twee zijbeuken: 
(bij het binnenkomen) links renaissance rondbogen, 
rechts gotische spitsbogen. 
Ook buiten aan de vensters zijn die verschillende bouwstijlen merkbaar; 
de toren is vroeg-gotisch. 
 
Begin 1500 hadden de Heren van Oostkerke 
(de bewoners van het kasteel - op dat ogenblik Jan de Baenst) 
het oppertoezicht over de goederen van de kerk en over de kerk zelf, 
en werden veel vernieuwingen doorgevoerd. 
In 1501 bv. werd een spits, bedekt met schaliën, 
op de toren aangebracht en enkele jaren later 
werd een torenuurwerk geïnstalleerd. 
 
In 1579 namen de protestanten bezit van de kerk 
en in 1584 roofden ze heel wat meubilair en vele kunstschatten; 
eind 1500 was de kerk bijna helemaal verwoest 
(te zien aan de talrijke herstellingen nadien – 
er was zelfs geen dak meer!). 
 
In het begin van de 17de eeuw, 
na een nieuwe aanval van de hervormden op het katholieke Vlaanderen, 
waren nieuwe herstellingen nodig aan het kerkmeubilair en de toren. 
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In 1650 werd de toren verhoogd met 30 voet: 
het bovenste deel werd in in baksteen gebouwd, 
zoals nu nog zichtbaar is aan de buitenkant 
van de huidige (herbouwde) toren. 
 
Tijdens de Franse Revolutie (eind 18de eeuw) 
werd de kerk gesloten en leefde de pastoor ondergedoken. 
Toch schijnt het kerkmeubilair weinig geleden te hebben 
onder die Franse Revolutie.  
Eind 1800 was de toren totaal in verval, maar werd uiteindelijk – 
na zeer veel moeilijkheden met het toenmalige gemeentebestuur – 
toch hersteld. 
 
In februari 1944 lieten de Duitse bezetters de streek overstromen 
om een geallieerde landing 
(die nadien uiteindelijk plaats vond in Normandië) te beletten. 
De Duitsers werden teruggedrongen tussen het Leopoldkanaal, 
de Schelde en de zee (in de zgn. Scheldepocket). 
Het Leopoldkanaaal werd een frontlinie tussen de Duitsers 
en de Canadese bevrijders. 
De kerk werd onbruikbaar door talrijke beschietingen; 
schilderijen en kerkmateriaal werden in veiligheid gebracht 
in de (vroegere) pastorie. 
 
De Canadezen rukten op via Hoofdplaat (Nederland) 
en de Duitsers beslisten de kerk volledig te vernielen. 
De precieze reden is onbekend gebleven: 
was het uit rancune en frustratie 
omdat ze op het punt stonden de oorlog te verliezen, 
of uit schrik dat de Canadezen 
de kerktoren als uitkijkpost zouden gebruiken? 
 
De dynamitering vond plaats op zondag 22 oktober 1944 om 18.30 uur; 
de bevolking was ingelicht en had zich teruggetrokken 
in de omliggende boerderijen. 
De 2.500 kilo dynamiet die in de toren tot ontploffing werd gebracht, 
veroorzaakte een enorme ravage in de ganse dorpskern 
(zie de 3 foto's in de linkerzijbeuk van de kerk). 
Oostkerke werd uiteindelijk bevrijd door de Canadezen 
op Allerheiligen 1944. 
 
Twee oude barakken achter de kerk 
fungeerden aanvankelijk als noodkerk. 
Eind 1945 werd Pastoor Remi Vandekerckhove aangesteld, 
een telg uit een kerkenbouwersfamilie uit Ingelmunster. 
In april 1949 werd een nieuwe noodkerk in gebruik genomen 
(nu parochiezaal De Beuterblomme); 
kerkmeubilair werd tweedehands aangekocht. 
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Onder impuls van wijlen Baron Jozef van der Elst 
(diplomaat en eigenaar van het kasteel sinds 1937) 
en het gemeentebestuur o.l.v. burgemeester Arthur Loobuyck, 
werden inspanningen geleverd om de oorspronkelijke kerk te herbouwen. 
Die heropbouw begon in 1952 en was voltooid in de zomer van 1954; 
kostprijs: 9,5 miljoen BEF (235.000 euro). 
 
De kerk werd ingewijd op 29 augustus 1954; 
in de namiddag werd een grote historische stoet georganiseerd 
waarin de geschiedenis van Oostkerke werd uitgebeeld. 
 
In de zomer van 2004 werd de kerk volledig herschilderd 
en op 12 september 2004 werd de 50-jarige heropbouw gevierd 
in aanwezigheid van bisschop Roger Van Gheluwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aquarel op kaft boekje huwelijksviering in Oostkerke op 17 juni 2023 
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Belangrijkste kerkmeubilair 
• Orgel op het doksaal: 

gebouwd in 1965 door de firma Anneessens uit Menen 
• Lambrisering in Slavonische eik rondom de kerk 

(aangebracht in 1984) 
• Doopvont uit 1644 (achteraan in de kerk), 

gered uit het puin na de dynamitering in 1944 
• Houten Christusbeeld uit 1747 in de middenbeuk 

boven het tabernakel; dit beeld hing vroeger 
buiten aan de noordzijde van de kerk 
en kwam wonder boven wonder 
ongeschonden uit de dynamitering van de kerk in 1944 

• 18de eeuwse koorgestoelte, stijl Louis XIV 
(vooraan rechts in het koor), afkomstig uit een kerk in Wallonië 
en (via zijn grootvader kolonel Alfred Rykx) aan de kerk geschonken 
in 1959 door wijlen de heer Yves Parmentier uit Oostkerke 

• Belangrijkste schilderij (vooraan linkerzijbeuk): van ± 1665, 
met (wat beschouwd wordt als) de 3 patroonheiligen van Oostkerke, 
nl. St.-Blasius, St.-Guthago en St.-Kwintinus 
(met op zijn mouw het wapen van Oostkerke) 

• Albasten Mariabeeld (links vooraan in het koor) uit ± 1650 (barok), 
dat zwaar beschadigd werd 
door de verwoesting van de kerk in 1944 

• Beeld van O.L.V van Fatima (vooraan rechterzijbeuk): 
het beeld werd in 1951 geschonken 
door Barones Allison van der Elst-Campbell Roebling, 
en is afkomstig uit Portugal 

• Bekrachtiging (in het Frans) 
van het gemeenteraadsbesluit van Oostkerke van 17 oktober 1844 
(linkerzijbeuk vooraan) waarbij beslist werd dat Oostkerke 
als officieel gemeentewapen 3 zilveren wassenaars 
op een veld van keel (= rood) zou voeren; 
dat was tevens het familiewapen van de vroegste kasteelheren 
die ‘van Oostkerke’ noemden. 

 


